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Aletta maakt kunstwerkjes van lege sardine-
blikjes (zie website: vanhoopentroost.nl).

Ze komt uit Breda en in het zuiden van Neder-
was zij niet katholiek maar haar leven lang wel
gegrepen door de symboliek. En daar kunnen
ze in het zuiden wat van!

Omstreeks 2019 zwierf ze met Bernard over een rommelmarkt in Lissabon en zag ze
een sardineblikje met een Maria afbeelding erin. Het raakte haar en het blikje van
hoop en troost zoals ze het lege sardineblikje is gaan noemen was voortaan
basismateriaal voor dit concept van haar kunst dat geboren werd in Lissabon.

Toen brak corona uit. Huisvlijt werd een noodzaak. Aletta verzamelde materiaal:
Maria-afbeeldingen, bidprentjes, koelkastmagneetjes...

En natuurlijk lege blikjes. Formaat ‘Parmentier’ heeft haar voorkeur, maar de gehele
kennissenkring fungeert als aanvoerkanaal. De oude blikjes waar je het metaal met
een soort sleutel moest oprollen... ja die zijn er niet meer. Vegetarische sardientjes is
ze ook nog niet tegengekomen...

Moeders van vriendinnen gingen door corona hemelen en de blikjes voorzagen in
hoop en troost.

Bij het ‘bestemmen’ van een blikje (al dan niet in opdracht) leeft ze zich in in de
situatie van de ontvanger. Dan zoekt ze in haar vele laden materiaal (waarin alleen
Aletta zelf blindelings de weg weet) of ze struint rommelmarkten af voor net dat
elementje dat zo treffend bij die bepaalde persoon past.

Het is dankbaar om te doen. Als gezegd, in die laden vol met lintjes, spiegeltjes,
glitterstaafjes, poézie-plaatjes, en allerlei afbeeldingen (w.o. wielrenners) moet altijd

inspiratie op te doen zijn.

Zo heeft ze kennis Bert Wagendorp een troostblikje met een wiel-
renner doen toekomen tijdens zijn ziekte en via Bluesky,
Facebook en de hele socialemediarimram vielen 400 reacties en
een artikel in het AD haar ten deel. Als het balletje eenmaal rolt...
De blikjes van Aletta zijn kleine sieraadjes, kleinoodjes met een
eigen en vaak toegesneden verhaal. Ze zijn een artistiek knipoogje

en ruim 6 weken lang is een aantal te bewonderen in het

kleinste museum. FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006871021738

En sinds 2018 staat dat in Noordwolde (gemeente Het Hogeland),
geinspireerd op het kleinste museum ter wereld dat in Cully aan het Meer van
Geneve staat (www.akmd.ch ) en gewijd was aan Marcel Duchamp. Wij spreken heel

bescheiden over het KM Noordwol....
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